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Met hongerige buiken kwamen 

we vrijdag 11 november op 

school. We legden onze bordjes 

en bestek netjes op de placemat 

en wachtten tot we wat eten 

kregen. We kregen zo veel 

lekkers! Krentenbollen, bolletjes 

met kaas, komkommer en lekker 

glaasje melk. We hebben heerlijk 

gesmuld!  

Bibliotheek 

 

 

 

 

 

Op woensdag mogen we naar de 

bibliotheek van de school. Dan mogen 

we een nieuw boekje uitzoeken wat de 

papa’s en mama’s mogen voorlezen in 

de ochtend. We kunnen ook de boekjes 

lezen in de leeshoek. Vraag maar eens 

welk boekje ik gekozen heb! 

Pepernoten  bakken 

 

We hebben heerlijke  

pepernoten gebakken  

met de hulp van lieve  

moeders. De pepernoten  

smaakten heerlijk! 

Onze eigen bakkerij 

 

In het pietenhuis mogen we koekjes 

bakken. De juf en andere kinderen 

worden vaak verwend met de 

mooiste koekjes. 

 

 

 

 

 

 

 

“Juf, je 

 lijkt  

wel sinterklaas” 

brieven schrijven 

 

 

 

In de schrijfhoek schrijven we de mooiste 

brieven naar Sinterklaas, papa/mama of 

naar vriendjes/vriendinnetjes. Knap hé! 


