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11 november schoolontbijt 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 december sinterklaasfeest 

 

Dinsdag 8 november gingen wij naar de 

grote bibliotheek. Eerst mochten wij 

luisteren naar een voorleesverhaal. 

Hierna deden wij verschillende spelletjes 

die te maken hadden met het verhaal. 

Gelukkig waren er twee ouders mee die 

ons konden helpen. We hadden het heel 

erg gezellig. Toen het klaar was weer met 

z’n alle in de maatjesrij terug naar school. 

Niet alleen vieren we deze dag 

Sint Maarten (waarvoor wij mooie 

lampionnen hebben gemaakt) 

ook hadden wij deze dag 

schoolontbijt. Gezellig aan tafel 

eten met z’n alle. Mmm… lekker! 

Hoor wie klopt daar kinderen? 

Vrijdag 2 december vierden wij 

de verjaardag van Sinterklaas op 

school. We hadden verschillende 

spelletjes onder begeleiding van 

ouders. En toen? Sinterklaas 

kwam ook nog even in de klas. 

Konden wij meteen laten zien 

hoe goed wij kunnen zingen en 

dansen. Wij en Sint & Piet 

hebben genoten! 


