
Thema de Noordpool 
 
Na de drukke december maanden zijn we in januari weer rustig gestart. 
De klas werd de eerste week helemaal schoongemaakt, heerlijk!  
 
Helaas hebben we in januari ook afscheid van juf Liora genomen. 
Hopelijk komt zij nog een keer op bezoek. We hadden een cadeautje 
voor de juf en met z’n alle een mooie kalender gemaakt. 
 
We begonnen met het werken in de boekjes en daarna door met het 
nieuwe thema: de Noordpool 
 
Dit wilde we leren: 

 Welke dieren leven er op de Noordpool? 

 Wat eten ijsberen? 

 Hoe bouw je een iglo? 

 Hoe moet je vissen op de Noorpool? 
 
Samen met de kinderen hebben we een iglo  
gebouwd in de themahoek en de kinderen hebben samen het spel 
bedacht.  
 
Tijdens de weektaak hebben de kinderen geleerd een iglo van 
ijs(suiker)klontjes te bouwen. Dit was best lastig, want het viel snel om. 
Je moest de klontjes om en om stevig op elkaar zetten 
 

 
 
Groep 1 heeft ook hard gewerkt aan het thema. Zo hebben zij tijdens 
een motoriek opdracht een iglo gevuld met kleine stroken. Het doel 
hierbij was: ik kan stroken knippen.  


