
  

 

Jippie!! Het is lente! Eindelijk is de zon er weer vaker, groeien er bloemen en worden er jonge dieren geboren.  
In de klas mochten wij verschillende plantjes verzorgen: narcissen, hyacinten, tulpen en krokussen. Ook 
hadden/hebben wij allemaal een eigen moestuintje in de klas. Hierdoor leren wij om goed te zorgen voor ons 
eigen moestuintje. In onze eigen bloemenwinkel konden we allemaal mooie bloemen kopen.  
Rupsje nooitgenoeg was ook een favoriet in de klas. Het verhaal werd nagespeeld bij de verteltafel, we hebben 
Rupsje nooitgenoeg geknutseld, en geteld met Rupsje nooitgenoeg.  

Het Paasontbijt was ook erg gezellig in de klas.  
Alle kinderen hadden de schoenendozen prachtig versierd!  
En we hebben lekker ontbeten met elkaar.  
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Dinsdag 24 april was het dan eindelijk zover! We mochten de musical opvoeren voor de ouders/ broertjes/ zusjes/ 

opa’s/ oma’s! De musical ging over beroepen. Wat wil je later worden? Brandweerman, autocoureur, dokter of 

toch juf? Wat hadden we er zin in! En wat ging het goed bij iedereen, knap hoor!  

Vrijdag 20 april hadden we de Koningsspelen op school! We mochten allemaal oranje kleding aan. Op 

school kregen we een lekker en gezond Koningsontbijt. We hebben op het liedje Fitlala van Kinderen 

voor Kinderen gedanst en we hebben mooie kronen geknutseld! Het was een gezellige ochtend! 


