
  

 

De afgelopen weken hebben wij gespeeld en gewerkt over het thema sprookjes. Wat is nou je 
lievelingssprookje? Roodkapje, Doornroosje, Assepoester, Frozen of toch Sneeuwwitje?  
We hebben veel geknutseld in de klas: Roodkapje in het bos, de rode schoentjes gevouwen, toverstokjes 
gemaakt, de appel van sneeuwwitje en Hans en Grietje onder de lapjesdeken.  
In ons sprookjeskasteel konden we de sprookjes naspelen. En in de bouwhoek hebben we echte kastelen 
gebouwd. De zeven dwergen kwamen ook even bij ons in de klas op bezoek, daar moest natuurlijk wel eerst de 
tafel voor gedekt worden: 7 bordjes, 7 bekertjes, 7 vorkjes, 7 lepels.  
We hebben ook echt getoverd in de klas, we konden namelijk van rood, blauw en geel zomaar nieuwe kleuren 
maken! Dat was echt leuk! 

Woensdag 10 april hadden wij het gezellige lente-ontbijt in onze klas.  
Alle kinderen hadden de schoenendozen prachtig versierd!  
En we hebben lekker ontbeten met elkaar.  
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Maandag 8 april was het dan eindelijk zover! We mochten onze musical opvoeren voor de 

ouders/ broertjes/ zusjes/ opa’s/ oma’s! De musical ging over sprookjes. Onze sprookjes 

waren: Roodkapje, de Rode schoentjes en Frozen.  Wat hadden we er zin in! En wat ging het 

goed bij iedereen, knap hoor!  

Vrijdag 12 april hadden we de 

Koningsspelen op school! We 

mochten allemaal oranje kleding aan. 

We hebben op het liedje Pasapas van 

Kinderen voor Kinderen gedanst en 

we hebben mooie kronen geknutseld! 

Het was een gezellige ochtend! 


