
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat een feest! De Sint was weer bij ons in het land. Dit jaar 

kregen de kinderen van Sint pietenplaatjes opgestuurd. Ook 

de kinderen van groep 1/2D deden mee met het verzamelen 

van de pietenplaatjes. Maar de dubbele plaatjes moesten 

natuurlijk wel nog even geruild worden met elkaar!  

Na Sinterklaas kwam gelijk de 

Kerstboom in de klas. Wat zag het 

lokaal er gezellig uit. We hebben 

veel geknutseld: kerstbomen, 

kerststerren, lichtpotjes en 

kerststukjes. Ook hadden we een 

echte arrenslee in de klas! 

En woensdag 19 december was het zover: het 
kerstdiner op school! Wat was het gezellig en 

lekker. En wat zag iedereen er mooi en feestelijk 
uit. 

Tot volgend jaar! 

Op 5 december kwam Sinterklaas bij ons op school! We zaten 

er klaar voor. In de klas deden we allemaal leuke spelletjes. 

Ook mochten we nog op bezoek bij de Sint in de gymzaal! 


