
 

 

Wat een pret: het sneeuwt!! In de klas spelen en werken wij over het thema sneeuw en ijs. En natuurlijk horen 
de Noordpool en de Zuidpool daar ook bij. In de klas hadden wij een echte iglo. Voor de iglo was een wak waar 
we konden vissen. En die vissen moesten natuurlijk verkocht worden in onze eigen viswinkel.  
Samen met juf Lotte en juf Tessa hebben we allemaal een eigen sneeuwpop gemaakt van echte klei! En tijdens 
het open podium hebben we ‘Dag meneer de sneeuwman’ wel op vijf verschillende manieren gezongen 
(normaal, neuriën, lalala, playbacken, klappen en zingen en klappen en playbacken). Wat konden wij dat goed! 
Bij het thema sneeuw en ijs hoort natuurlijk ook echte sneeuw. Gelukkig kon de school de sneeuw bestellen bij 
het weermannetje en konden wij een paar dagen genieten van sneeuw op het schoolplein. Tijdens een lesje 
hebben wij geleerd waar een ijsklontje als eerste zou gaan smelten. Wat een leuk thema was dit! 
  


