
  

 

De afgelopen weken hebben we gespeeld en gewerkt over het thema kunst. Wat was dat leuk! We hebben veel 
kunst gemaakt: knikkerkunst, kunst met kwasten en vingers en kunst met kosteloos materiaal. We gingen zelfs 
ontdekken hoe het is om met een kwast in je mond of tussen je tenen te schilderen. Dat was best moeilijk maar 
wel erg leuk om te doen! 
Met de klei hebben we ook kunst gemaakt: vazen, standbeelden, dieren en nog veel meer.  
Dinsdag 2 juli mochten alle papa’s en mama’s komen kijken naar onze tentoonstelling. We hebben onze kunst 
laten zien en verteld wat we precies gedaan hadden. Als afsluiting van het thema hebben we kunst met skittels 
en water gemaakt. Wat was dat mooi! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helaas ging de sportdag voor de kleuters niet door. Maar gelukkig hebben we een 

grote gymzaal waar deze fantastische stormbaan precies in paste. We mochten 30 

minuten los gaan op de stormbaan. Wat hebben we goed ons best gedaan. Omdat 

we zo goed ons best hadden gedaan, kregen we een echte medaille! 


