
 

Start schooljaar 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er weer op. Een 

nieuwe juf voor de klas en een paar nieuwe kinderen… spannend! We 

zijn het jaar begonnen met het thema wilde dieren. We hebben veel 

geleerd over de dieren, maar dat niet alleen… We leerden de letters m 

van muis en r van ring, we leerden liedjes over dieren en we hebben 

veel geknutseld. Het was een leerzame en gezellige start van het 

nieuwe schooljaar! 

 

 

 

 



 

Schoolreisje Avifauna 

Als afsluiting van het thema ‘wilde dieren’ mochten we naar Avifauna! 

Het schoolreisje vond plaats op donderdag 20 september. We hebben 

kunnen genieten van prachtige vogels, de grote vogelshow en zelfs 

van apen! Naast de mooie dieren konden de kinderen genieten van 

een mega speeltuin. Tussendoor even tot rust komen onder het genot 

van een patatje en een ijsje mmh… We hebben onwijs genoten van 

het schoolreisje! 

 

 

 

 



 

Kinderboekenweek thema ‘vriendschap’ 

Op 3 oktober startte de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar was 

vriendschap. De letter- en schrijfhoek was omgetoverd tot een plek 

waar je de mooiste brieven kon sturen naar een vriend(in). De 

brievenbus zat elke dag vol! De speelhoek was een bibliotheek 

geworden. Met hun eigen biebpasjes konden de kinderen boeken 

lenen en heerlijk lezen. Naast het spelen in de klas hebben de 

kinderen ook meegedaan aan een tekenwedstrijd. De kinderen 

moesten zichzelf tekenen met een vriendje of vriendinnetje. Lena heeft 

in onze klas de Gouden penseel gewonnen. Gefeliciteerd Lena! 

 

 

 

 



 

 

Open podium 

Als afsluiting van de Kinderboekenweek vond het open podium plaats. 

Na een week oefenen mochten we eindelijk ons liedje zingen voor de 

andere kleuters. Wij zongen het lied ‘een bloemetje voor jou’, dit gaat 

over vriendschap. Sanne had prachtige bloemen gemaakt die we tijdens 

het zingen aan elkaar konden geven. Bedankt Sanne! 

 

 

 

 

 

 


