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De lente is weer volop begonnen en dat was goed te merken in Groep 1/2f. De kinderen 

leerden wat er allemaal gebeurt als het lente is. Er was een tuincentrum in de klas waar 

plantjes verkocht werden ; we kweekten onze eigen plantjes en er was een kip met eieren in 

de klas die af en toe een kuikentje uitbroedde. Hoeveel  eieren waren er dan nog over? 

Verder maakten we mooie tekeningen over de lente en vouwden we tulpen en prachtige 

bijtjes.  

 

 

 

Beroepen 

Na het thema lente gingen we van start met het thema beroepen. Welke beroepen zijn er eigenlijk allemaal? 

En over welk beroep zouden wij wat willen leren? De meeste stemmen gelden, en hoewel ook zeemeermin 

populair was, werd het toch de ijscoman.  Een ware ijssalon werd opgebouwd en de kinderen zijn druk bezig 

met het verkopen van ijsjes.  

 

 

  

Dat alles was natuurlijk wel voordat de vader 

van Riley iets vertelde over hoe het is om 

piloot te zijn. De kinderen waren erg geboeid 

en zaten vol vragen. Na afloop wilde toch 

minstens de helft ook wel piloot worden! 

 


