
 

Noordpool en Zuidpool 

In het nieuwe jaar gingen we bijna gelijk van start met een thema rondom de winter. Aangezien het niet echt 

wilde winteren focusten we ons op de Noord- en de Zuidpool. En wat hebben we veel geleerd. We hebben zelf 

iglo’s gebouwd, in een iglo-tentje gezeten als de Inuit, gekeken welke dieren er nu eigenlijk op de Noord- en 

Zuidpool leefden, en allerlei spelletjes gedaan rondom sneeuw en ijs, warm en koud.  Verder zochten we nog naar 

Elmer die zich verstopt had in de sneeuw. Gelukkig kon je zijn spoor nog volgen. Ook leerden we nog een Engels 

liedje over een sneeuwvlokje dat we opvoerden bij het open podium. Een groot succes! 

 

 

 

 

  

 

 

 

Voor de weektaak: bouw een iglo 

waar je zelf in kunt zitten 

Wat hoort bij warm en wat bij 

koud? Zoek maar spulletjes in de 

klas. 

Waar heeft Elmer zich verstopt?  
Volg zijn spoor op de plattegrond van de klas. 
 

Nog even  een 

diepe buiging 

na onze 

uitvoering van 

‘Snowflake, 

snowflake, little 

snowflake’. 


