
Start schooljaar 
 
Na een heerlijke vakantie was het ook weer fijn om elkaar te zien,  
samen te spelen en weer een hoop nieuwe dingen te gaan leren. En wat  
was groep 2 trots toen ze eindelijk mochten gaan schrijven! We gaan er  
weer een super gezellig en leerzaam jaar van maken met elkaar! 

Schoolreisje 

 
Op donderdag 20 september zijn we op schoolreisje geweest  
naar Avifauna. Het was voor sommige kinderen, en papa’s en  
mama’s, best een beetje spannend. Gelukkig hadden we mooi  
weer. We hebben een hele leuke dag gehad, veel vogels gezien 
en heerlijk gespeeld in de speeltuin.   
 

Kinderboekenweek 
 
Tijdens de Kinderboekenweek hadden we in de klas een eigen 
bibliotheek gemaakt. Maar daar waren natuurlijk wel pasjes 
voor nodig. Op de foto zijn een aantal kinderen druk bezig 
om deze te maken. 
 
Het thema was ‘vriendschap’. We hebben daarom met elkaar 
een vriendschapsslinger gemaakt. Heeft u deze al zien hangen? 
 

Open podium 
 
Op vrijdag 12 oktober was het eerste open podium van dit  
schooljaar. We hadden het onszelf niet makkelijk gemaakt  
met het liedje Dikkertje Dap. Gelukkig hadden we goed  
geoefend in de klas. Wat deed iedereen het goed! 
 

  

 

 


