
 
Thema Pasen 

Gezellig samen eieren tellen en versieren in de klas. Af en toe stiekem een eitje eten hoort hier ook 

bij. Als motoriek lesje mochten de kinderen van groep 1 een ei  versieren met klei. Zij moesten 

hiervoor o.a. slingers rollen.  

En natuurlijk het paasontbijt. Wat was het weer gezellig! De kinderen hebben genoten van hun 

ontbijt en iedereen had erg zijn best gedaan om een mooie paasdoos te knutselen! 

Thema beroepen 

op dit moment zijn wij bezig met het 

thema beroepen. Als eerste beroep 

hebben de juffen gekozen voor de 

bakker. In de huishoek kunnen we 

lekker aan de slag met het zelf 

gemaakte deeg om broodjes te maken 

en te verkopen. Het zijn echte broodjes 

dus sommige missen een hapje, hihi.  

Ook hebben wij uit het boek: weg met 

die kraan de hijskraan moeten 

nabouwen. Dit was best lastig, maar 

met een beetje teamwork is het wel  

gelukt.  

En natuurlijk niet te vergeten de 

musical! De kinderen hebben keihard 

gewerkt en wij zijn super trots op ze! 

Die vakantie hebben zij dubbel en dwars 

verdiend! 

Na de meivakantie mogen wij zelf een 

beroep kiezen waarmee we opnieuw 

aan de slag gaan.  

 

Ook zijn wij nog op zoek naar ouders die 

iets willen vertellen over hun beroep. 

Lijkt dit u leuk dan horen wij het graag 

 Fijne vakantie allemaal! 

 


