
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat een feest! De Sint was weer bij ons 

in het land. Hij kwam dit jaar niet met 

de stoomboot, maar met de 

stoomtrein! Maar wat deed die caravan 

nou de hele tijd op het schoolplein? 

Daar heeft al die tijd een piet in 

gewoond en op 5 december was hij 

pepernoten aan het bakken. Dat ging 

niet helemaal goed…. De brandweer 

moest zelfs langs komen!  

Na Sinterklaas kwam gelijk de 

Kerstboom in de klas. Wat zag het 

lokaal er gezellig uit. We hebben 

veel geknutseld: kerststerren en 

kerst dennenappels voor in de 

boom, lichtpotjes en we hebben 

mooie kerstbomen geschilderd. En 

vooral met veel glitters! 

Woensdag 18 december was het zover: het 
kerstdiner op school! Wat was het gezellig en 

lekker. En wat zag iedereen er mooi en feestelijk 
uit. 

Tot volgend jaar! 

Op 5 december kwam 

Sinterklaas bij ons op 

school! In de klas deden 

we allemaal leuke 

spelletjes. Ook kwam de 

Sint nog bij ons op 

bezoek in de klas. We 

hebben allemaal een leuk 

cadeautje gekregen. 

Bedankt Sinterklaas! 


