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Wat hebben we geleerd 

De kinderen hebben deze periode ook weer veel geoefend met Taal en Rekenen. We 

hebben geoefend met het schatten van hoeveelheden, plaats bepalen (voor, achter, 

naast), de verschillende kleuren benoemen, de begrippen erbij en eraf en de dagen 

van de week. Maar ook hebben we geoefend met het zelf afmaken van een verhaal, 

de letters van je eigen naam benoemen, een verhaal vertellen met behulp van plaatjes 

en dat je een woord kan voorlezen. Bij elk thema leren we 2 letters.  De letters die we tot 

nu toe hebben geleerd zijn: M, R, V, S, P en T.  

Groep 1 heeft geleerd hoe ze een rechte en schuine vouw moeten maken.  

Groep 2 heeft d.m.v. het vouwen van vliegers een hele mooie ster gemaakt.  

 

Sinterklaas 

Wat hebben rond 

Sinterkaasveel leuke dingen 

gedaan. We hadden in de 

klas een pietenhuis en een 

pepernoten bakkerij! Ook 

hebben we pietengym 

gedaan en heel veel 

Sinterklaas liedjes gezongen. 

Tijdens de aankomst van 

Sinterklaas kregen de kinderen 

dan ook een groot 

compliment van de meneer 

met de trompet, hij vond ze zo 

mooi zingen! Het bezoek van 

Sinterklaas in de klas was ook 

zo gezellig, Sinterklaas had 

meteen al door dat er in onze 

klas veel grapjes worden 

gemaakt en veel wordt 

gelachen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie allemaal een mooie kerst  

en een gezond, gezellig en goed nieuwjaar! 

Kerst 

We hebben samen de 

kerstboom versierd. De juf 

moest wel de kerstballen 

hoog in d e boom hangen, 

want dat was toch wel erg 

hoog voor de kinderen om 

zelf te doen. Er zijn veel huisjes 

meegenomen die we op de 

kast hebben tentoongesteld. 

Ook hebben we een houten 

ster versierd, een 

dennenappel beschilderd en 

met glitter versierd en met de 

hulp van twee ouders hebben 

alle kinderen een potje 

versierd die mooi op de tafels 

komen te staan tijdens het 

kerstdiner. 

Afgelopen dinsdag mochten 

we kerstliedjes zingen voordat 

de school open ging. Wat 

hebben jullie mooi en uit volle 

borst gezongen!! De juf had 

bijna geen stem meer, maar 

gelukkig kenden  jullie alle 

liedjes zo goed dat de juf niet 

mee hoefde te zingen. 

 

Knutselen voor kerst 



 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


