
  

De afgelopen weken 
zijn wij druk bezig 
geweest met het 
thema familie. Wij 
hebben hier over 
geknutseld,  gespeeld, 
gebouwd, gekleid, 
gerekend en 
gesproken. Ook 
hebben wij veel liedjes 
over familie gezongen, 
zoals: familie vinger en 
ik ben ik en jij bent jij. 
In de huishoek konden 
we met naambordjes 
een echte familie 
naspelen. Zelfs onze juf 
speelde af en toe mee 
als opa.  
Alle kinderen mochten 
een familiefoto 
meenemen, wij waren 
zo enthousiast dat het 
hele raam vol zat! 

Ook Sam en Julia van het 

muizenhuis  kwamen weer een 

bezoekje brengen aan onze klas  

Op dinsdag 24 september zijn wij op schoolreisje naar 

Linnaeushof geweest! Daar hebben wij de hele dag gespeeld in 

de grootste speeltuin van Europa. Wij hebben in het treintje 

gezeten, op de trampoline gesprongen, van een hoge glijbaan 

gegleden en nog veeeeel meer. Aan het einde van deze leuke 

dag, kregen wij een lekker ijsje.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 2 tot 11 oktober was de Kinderboekenweek! Het thema dit jaar was: reis mee.   
Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij veel boeken gelezen, plaatjes gekeken, boeken geruild en het liedje 

van de Kinderboekenweek gezongen. Elke dag hebben wij een voorleesvader, voorleesmoeder of voorleesoma 

in de klas gehad. Dat was erg gezellig.  

Met de klas hebben wij een 
tekenwedstrijd gehouden. Wie 
tekent de  aller mooiste en 
meest creatieve tekening?? 
Alle ouders mochten 
stemmen.  
En de winnaar van de 
tekenwedstrijd is………… 

Damin! 

Bedankt voor 
het voorlezen! 

 


