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Schoolreisje 

Dinsdag 24 september zijn wij met de groepen 1 en 2 

naar Linnaeushof geweest. Wij hebben ons hier een 

hele dag vermaakt in Europa’s grootste speeltuin. Wij 

zijn van glijbanen geweest, hebben op de wip 

gezeten en veel gesprongen op de trampoline. Als 

afsluiting van deze gezellige dag kregen wij een 

heerlijk ijsje! 
 

Kinderboekenweek 

Op donderdag 3 oktober zijn wij op school gestart met 

de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar was ‘reis 

mee!’. Om de Kinderboekenweek te vieren kwamen er 

allemaal papa’s, mama’s, opa’s en oma’s bij ons in de 

klas voorlezen en dit vonden wij erg gezellig! Ook was 

er een grote tekenwedstijd in de klas. Joni heeft 

daarmee de Gouden penceel gewonnen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open podium 

Op vrijdag 11 oktober hadden wij het open podium 

op school met de groepen 1, 2, 3 en 4. Hier 

mochten wij een voorstelling houden voor de 

andere klassen. Wij hebben samen met onze juf 

heel hard geoefend op een versje over de familie 

krokodil. Wij hebben hard ons best gedaan en dit 

was te zien! De juf was super trots op ons en wij 

hebben het heel goed gedaan. Ook hebben wij 

nog gekeken naar de andere klassen die gingen 

optreden, dit was erg leuk.  

 

Thema familie 

 

Wij zijn dit schooljaar gestart met het thema 

familie. Voor dit thema mocht wij allemaal een 

foto meenemen van onze eigen familie en deze 

werd opgehangen in de klas. De huishoek was 

omgetoverd tot een echt huis waar we als een 

familie in konden spelen met rollenkaarten van 

het gezin. Ook hebben wij veel leuke liedjes  en 

versjes geleerd die gaan over families.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thema herfst 

 Wij zijn nu bezig met het Thema herfst in de klas. Wij 

hebben een mooie herfsttafel gemaakt waar wij 

allemaal herfstspullen op kunnen leggen. Met de 

spullen die wij hebben gevonden leren wij ook 

tellen in de rekenhoek. Omdat het nu kouder word 

buiten hebben wij een stukje van buiten naar 

binnen gebracht. Wij Hebben samen met de juf 

gezocht naar de mooiste stokken en deze hebben 

wij in de bouwhoek neergelegd om mee te spelen. 

Ook hebben wij gezocht naar bladeren, hiermee 

leren wij dingen te sorteren van klein naar groot en 

andersom. De klas hangt vol met prachtige 

knutselwerkjes van herfstbomen, paddenstoelen, 

uilen en nog veel meer!  


