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Samenwerken
We doen vaak leuke leerzame dingen en dingen waar bij je moet samenwerken.

Hier kregen we allemaal een postit op ons hoofd voor de woordenschat van taal. We liepen

door de klas en gaven elkaar hints.

Waar of niet waar?

Met dit spelletje had je een kaartje, met een rode en groene kant, en er werden vragen gesteld
en als je dacht dat het waar was stak je de groene kant omhoog als je dacht dat het niet waar
was de rode kant. Je kreeg bijvoorbeeld de vraag: “Is de tafel een werkwoord? Is de pen een
zelfstandig naamwoord?”

Dit spelletje was erg leuk. Op de foto deden we allemaal de rode kant en toen leek het of we de
juf allemaal een rode kaart gaven ;) Nikki en Isis



IPC STARTPUNT

We waren allemaal verkleed in oranje .

We moesten allemaal dingen over Nederland benoemen zoals;

molens,kaas,tulpen en ga zo maar door. We moesten ook in een

Kring staan en met een doos rond waar een tijdbom in zat. Juf Ankie was vergeten om
de foto te maken dus toen hadden we het de volgende gemaakt en had iedereen iets
gekregen (sjaal of bloemetjesketting.) Toen moesten we een tekening maken van waar
we aan dachten bij Nederland en daarna daarmee op de foto en toen was het startpunt
voorbij.

We zijn nu begonnen met de gescheidenistaak, waarbij we een stamboom van het
koningshuis moeten maken.




Griezelen in de kinderboekenweek!

De winnaasr van de Gouden Griffel zijn: koen en Fien met hun pompoenrap

Der was een een pompoen
Die leek op koen

Die was heel eng

Toen was het beng beng
Toen was ie dood

En nu licht ie in de goot
De goot is raar

Toen kwam hij daar

Toen werdt hij gek

En hij viel op ze bek

Dit is het einde van onze rap.

Rapper: koen
Schrijfster: koen en Fien







