
 Lekker uitgerust in de kerstvakantie, we kunnen weer hard aan het werk!

Ook na de kerstvakantie weer een zoek 

iemand die.. Zo komen we er precies achter 

wie wat in de vakantie heeft gedaan. 

 

Even gezellig samenwerken tijdens een taalles! 

 

We zijn na de kerstvakantie gestart met een thema van IPC ‘De 

verhalen die mensen vertellen’. Dit gaat over Sprookjes, Mythen, 

Legendes en Fabels. Wat weten we hier eigenlijk al van? 

      

                        

 

 

 

 

 

 

      Thijmen wist nog een leuk versje over een Nijlpaard!  



 

Vroeger werden verhalen uitgebeeld op potten en 

als muurschilderingen.  

We hebben eerst goed gekeken naar de kleding, 

planten, dieren en patronen die vroeger gebruikt 

werden en daarna mochten wij zelf een pot 

beschilderen, best lastig!  

  

 

 

Weer een zoek iemand die.. maar nu met taalwoorden. Wie weet wat ouderwets betekent? En 

receptie? 

    

Ook kwam de mevrouw van de Rotaryclub (juf Eva) weer langs om de liedjes opening, kokkerellen, 

pipi langkous en blaas de ballonnen op  met ons te oefenen. Link: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLygHe4KyaHe5MxZJANYyN9X4hRqByNtjF 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLygHe4KyaHe5MxZJANYyN9X4hRqByNtjF


Laat maar zien..! 

We hebben de dvd-hoesjes gebruikt als whiteboardjes. Een kind noemt het woord op van het 

blaadje, de rest schrijft het woord goed op, laat maar zien die bordjes! 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

En we hebben de whiteboardjes gebruikt voor kloktijden.  

Hoe schrijf je 4 uur in digitale tijd? 

 

 

  

  



 

Voor IPC moesten we een reisgids maken.  

Dit mocht gaan over Hunnebedden, het monster  

van Loch Ness, de Notre Dame of de Grand Canyon. 

 

 

 

 

     

 

 

Hele fijne voorjaarsvakantie allemaal! 


