
Het nieuwe schooljaar is begonnen en we hebben er allemaal heel veel zin in!

We kennen elkaar natuurlijk al van vorig jaar, maar toch even een spelletje ‘Zoek iemand die..’, 

misschien kom je iets te weten over iemand, dat je nog niet wist.. 

 

 

 

 

 

 

Ook hadden we in de eerste week nog tijd om even lekker te dansen…  

 

 

 

 

 

Vanaf de tweede week moesten we echt hard aan het werk. We zijn begonnen met de taallessen en 

dit is niet altijd even makkelijk. We hebben het al gehad over het alfabet, de lidwoorden, zelfstandig 

naamwoorden en het bijvoeglijk naamwoord.  

                             De nieuwe jas 

 

 

 

 

 

 

Bij rekenen hebben we een start gemaakt met de keersommen, dat is soms nog wel lastig! 

2+2+2+2=…  4 keer 2 is … 4x2=… 



Verder hebben we een sportieve sportdag gehad, waar we allemaal leuke activiteiten hebben 

gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Funky komt ons een paar sportlessen geven. De eerste les hebben we al gehad, dit was basketbal! 

We kregen een training en tips van een echte basketballeraar! Hier zijn een paar oefeningen te zien.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 2 t/m 15 oktober was het Kinderboekenweek met het thema ‘Griezelig eng!’. We hebben 

griezelige spookhuizen en spoken gemaakt gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

  



Op de eerste dag van de Kinderboekenweek kwam een echte heks voorlezen in de klas. 

 

 

 

 

 

 

En een aantal kinderen heeft hard gewerkt aan een mooi en spannend griezelverhaal. Alle 

geschreven verhalen zijn voorgelezen in de klas. En de beste auteur (ja dat woord hebben wij al 

geleerd bij taal!) heeft de gouden Griffel gewonnen!  

Gefeliciteerd Alex!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder hebben we nog een leuk uitstapje naar het Tropenmuseum gehad, waar we een liedje 

hebben leren spelen op een steeldrum en we kregen een rondleiding door het museum. 

 

 

 

 

 

 

Een leuke en gezellige start van het schooljaar dus! 


