Nieuws uit groep 1-2b

Thema sneeuw en ijs.

In de klas hadden we een iglo en een wak
waar de kinderen vissen konden vangen
met een hengel.

Open podium in de gymzaal. We mochten
optreden voor de andere klassen. Na hard
oefenen hebben we de sneeuwdans laten zien
en het Engelse liedje 'Snowflake' laten horen.
We kregen een groot applaus!

Leg de sjaals van kort naar lang. Zelfs
de sjaal van Flip de beer mocht
meedoen.




Na het thema sneeuw en ijs zijn we gaan
werken rondom het thema eten. We kregen in
de klas een ‘echt’ restaurant! De kinderen
hebben menukaarten gemaakt. En natuurlijk
mochten de koksmutsen niet ontbreken, dus
Sam had twee koksmutsen meegenomen.

Nibelle en Sireen
kiezen een menu van de
menukaart

Famke en Lois hebben een huis
voor de dieren gebouwd in de
bouwhoek. Dat moest natuurlijk
wel even op de fotol

Estafette: de obers en
serveersters brengen het dienblad

zo snel mogelijk naar de overkant




